Ultima Thule: De Stroom

De ultieme schoonheid
van de ‘'modern times'’
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Het Vlaams professioneel figurentheatergezelschap Ultima Thule (Gent) esthetiseert in haar
nieuwste productie De Stroom de banale werkelijkheid tot hoog niveau. Het is een bijna
woordloze voorstelling die aan een internationale carriére kan beginnen, zeker in het festival-
circuit, en heus niet alleen in dat van figurentheater. Er zijn geen technische middelen ge-
spaard en duidelijk ook geen repetitietijd om De Stroom te maken tot wat ze is: een beklijven-
de, zéér hedendaagse jongerenvoorstelling met een totaalbeeld dat je geen seconde loslaat
en een verheven figurenmanipulatie laat zien. Hier en daar is ze ook komisch, maar de humor
likt eerder aan volwassenen besteed. Het inventieve beeldenspel en de constante scenogra-
fische dynamiek boeien dan weer vooral de jongste toeschouwers (10+). De poézie van het
24 spel raakt, en ontroert soms jong en oud.




De Stroom - of een waterkans om te worden wie ik altijd al
was - is er al heel lang, schrijft conceptcodrdinator en regis-
seur Sven Ronsijn: “Lang véoér ons. Lang vooér de dinosau-
russen. Zelfs lang voor deze aarde. De stroom kabbelt, golft,
wentelt, dreunt. De stroom glijdt, gedijt en jakkert voort. De
stroom omhult, verhult, schuurt en zalft. De stroom geeft en
neemt. De stroom verbindt ons allemaal. Of we dat nu willen
of niet. Het maakt niet uit waar we vandaan komen of naartoe
gaan. Het maakt niet uit wie we zijn of beweren te zijn. We
zitten er samen in. Al heel lang. En nog lang hierna”

Tranches de vie

Die inhoud vertaalt de bijzonder gesmeerd lopende ploeg:
Eric Bassier (met stip!) Mareille Labohm, Geert Jonkers en
Rupert Defossez, beeldRIJK in een aaneenrijging van tranches
de vie uit het modale bestaan van het mannelijk hoofdper-
sonage - vormgegeven door Evelyne Meerschaut - dat bij

het begin van de voorstelling aanspoelt met de stroom. Die
stroom wordt gesymboliseerd door afrollende aluminiumfolie
op één van de vijf hellende vlakken: scenografie van Rupert
Defossez. De Man komt ondermeer terecht aan de lopende
band van de grootindustrie, een duidelijke reminiscentie naar
Charlie Chaplins Modern Times. Hij passeert de snelkassa van
een supermarkt, hij maakt een bergrit in een wielerwedstrijd,
hij beleeft een seksuele idylle. Ondertussen voert de stroom
onafgebroken zwerfvuil aan in de vorm van geclusterde plas-
ticzakjes uit een warenhuis.

Hoe abstract ook, elk beeld is helder en herkenbaar. En van
een esthetisch hoogstaand niveau. De schaars gebruikte
teksten bieden eigenlijk géén echte meerwaarde. Het visuele
hoeft geen verbaal commentaar. De maatschappijverwijzin-
gen zijn overduidelijk en steeds weer verrassend. Een soms
zeer hoog en dan weer lyrisch deinend ritme in de beelden-
taal is perfect getimed.

Meerwaarde in klank

Wel een meerwaarde in de voorstelling is het klankdecor.
Naast de klanken op band, produceren de spelers klanken en
geluiden met microfoons, allerlei materialen, en doe-het-zelf-
machines. Op een gepast moment neemt Eric Bassier de
saxofoon voor een stukje freejazz. Ook het lichtontwerp van
de productie is bijzonder doordacht qua schoonheid én func-
tionaliteit. Een pareltje voor het oog, zoals overigens de hele
voorstelling.

Gezien in de Minardschouwburg Gent op 24 februari 2017. Ultima Thule toert
met deze voortreffelijke productie in Vlaanderen én Nederland.

www.ultima-thule.be
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